
 
 

Op het kerkhof vind je de geschiedenis van het dorp. 

 

Nieuwsbrief 1        april 2022 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting Kerkhof Bavel. Een 

nieuwsbrief die incidenteel verschijnt om u op de hoogte te houden van 

nieuwtjes en acties rond het Kerkhof. Zoals deze eerste keer de openstelling 

van de hoofdpoort van het Kerkhof tijdens de paasdagen, rituelen rond de 

paasdagen, de website etc. 

 
We wensen u alvast mooie, zonnige, prettige en gezegende Paasdagen. 
 
 

 

Beste lezer, 

Door het lezen van dit bericht in deze Nieuwsbrief geeft u er blijk van geïnteresseerd te zijn in het 

wel en wee van het historische kerkhof gelegen aan de Kerkstraat 1 te Bavel. Dank daarvoor nu al. 

 

In maart 2021 is door een groep enthousiastelingen Stichting kerkhof Bavel opgericht. Doel: zeker 

stellen van deze locatie als kerkhof, verzamelen en vastleggen van de historie, in oorspronkelijke 

staat herstellen van het hekwerk, de stenen omrastering en de hoofdpoort, het restaureren van 

graven en het toegankelijker maken deze aansprekende Bavelse omgeving. Een behoorlijk 

uitdagende doelstelling. 

Als voorzitter ben ik er trots op dit te mogen doen samen met een hele grote en groeiende groep 

enthousiastelingen. Allen op vrijwillige basis. 

Een vrijwilligersgroep is nooit groot genoeg. Heeft u daarom belangstelling om in wat voor vorm 

dan ook aan ons doel bij te dragen neem dan vooral contact op. U bent van harte welkom. 

 

Ik wens u voor nu veel leesplezier en hoop u hiermede net zo enthousiast te maken voor ons 

Kerkhof als onze vrijwilligers.  

Oh ja, verspreiden van deze nieuwsbrief wordt erg op prijs gesteld. Vrienden, kennissen, buren die 

hem rechtstreeks van ons willen ontvangen? Stuur een mail naar info@kerkhofbavel.nl 

Met hartelijke groet, 

 

Jac van Gils 

Voorzitter Stichting Kerkhof Bavel 

 Voorzitter@kerkhofbavel.nl 

 06-52883373

mailto:info@kerkhofbavel.nl
mailto:Voorzitter@kerkhofbavel.nl


Hoofdpoort open 
Op speciale dagen zorgen we er als stichting 

voor dat de hoofdpoort van ons Kerkhof 

(Kerkstraat 1) tot zonsondergang geopend is. 

Dat geeft u de gelegenheid om ons kerkhof 

vanuit de mooiste zijde te bezoeken. 

 

Rond de Paasdagen is dat ook weer het 

geval. Vanaf Goede Vrijdag 15 april tot en 

met Tweede Paasdag 18 april bent u langs 

die ingang van harte welkom om het Kerkhof 

te bezoeken. 

Om te voorkomen dat er auto’s voor de 

ingang geparkeerd worden zullen er door 

https://boomaarstuinen.nl tijdelijk  aan 

weerszijden weer twee mooie plantenbakken 

geplaatst worden.  

U bent van harte welkom! 

 

 

 

Rondleiding  

“Bavelse verhalen” 

 
Het Bavelse kerkhof bevindt zich in het hart 

van Bavel en zit in het hart van elke 

Bavelaar/Baviaon. Elk graf vertelt een  

levensverhaal, elke steen vertelt een 

geschiedenis, zelfs de bomen hebben een 

verhaal te vertellen.  

Omdat we deze verhalen graag levend 

houden, geven we sinds kort rondleidingen. 

Ga met ons op pad en we nemen je mee naar 

de Brigidakerk die hier stond tot 1888. Wat is 

er toen mee gebeurd en wat kan je hiervan 

nog terugvinden op het kerkhof? We vertellen 

je het verhaal van dr. van Cooth (bekend van 

het van Coothplein in Breda) en de 

wijnhandelaarsfamilie de Bruijn. Ook hebben 

we aandacht voor Bavelse verhalen van 

mensen die in de tijd wat dichter bij ons 

staan. We halen herinneringen op met een 

lach en een traan en houden zo het kerkhof 

levend. 

 

Bavelse verhalen 

Bavelse verhalen zijn verhalen van mensen 

uit Bavel die iedereen hoort te kennen. De 

verhalen die van mond-tot-mond zijn gegaan. 

Het verhaal waarvan mijn vader vertelde dat 

zijn opa dat altijd zei. De verhalen die we 

diep in ons hart zullen sluiten over 

bijzondere, schokkende, mooie, dramatische 

gebeurtenissen in ons dorp door de eeuwen 

heen verteld en doorverteld 

 

Waar ligt mijn…. 

Is een familielid van u begraven op het 

Bavelse kerkhof maar weet u niet waar, dan 

helpen we u met zoeken. Omdat we 

begonnen zijn met het verzamelen van alle 

soorten informatie, bidprentjes, foto’s en 

verhalen, kunnen we steeds meer vertellen 

over alle personen die hier begraven zijn. 

 

Vraag een rondleiding aan via 

info@kerkhofbavel.nl 

Op aanvraag verzorgen wij een rondleiding 

voor groepen (min. 5 personen). We 

ontvangen u in dorpshuis ‘t Klooster met 

koffie/thee en wat lekkers. De bijdrage voor 

de rondleiding van zo’n 2 uur bedraagt €7,50. 

https://boomaarstuinen.nl/
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Op verzoek is dit arrangement uit te breiden 

met een bezoek aan de Maria 

Hemelvaartkerk, een rondrit, wandel- of 

fietstocht door Bavel, lunch, nazit in het 

Dorpshuis etc. We denken graag met u mee 

om dit een geweldige belevenis te laten zijn. 

 

Sponsoring van Stichting 

Kerkhof Bavel 
 

Stichting Kerkhof Bavel heeft als doel het 

fysiek en digitaal behoud van het oude 

kerkhof in het centrum van Bavel. Vooral 

fysiek behoud is hard nodig. In de laatste 

twintig jaar is de algehele toestand van 

kerkhof en grafmonumenten snel 

verslechterd.  

 

 

 

 

Grafmonumenten zijn omgewaaid of 

simpelweg door de tand des tijds aangetast. 

Niets doen is geen optie. 

Het restaureren van de grafmonumenten is 

echter een kostbare zaak. Voor de restauratie 

van één enkel graf kunnen de kosten 

duizenden Euro’s bedragen. Hiervoor zoekt 

de stichting middelen, onder andere door het 

zoeken naar samenwerking met sponsoren.  

 

Op het moment kunnen we alvast melden dat 

de aanvraag voor het verkrijgen van een 

(culturele) ANBI status inmiddels loopt. Wij 

verwachten hier vóór eind mei 2022 een 

positief bericht over te krijgen. Ingangsdatum 

van deze ANBI status wordt dan met 

terugwerkende kracht de oprichtingsdatum 

van de stichting: 6 oktober 2021. Uw 

sponsoring is dus nog over het gehele jaar 

fiscaal aftrekbaar.  

 

Wilt u met uw bedrijf Stichting Kerkhof Bavel 

sponsoren? We bieden diverse mogelijkheden 

voor sponsoring, en gaan graag met u in 

gesprek.  

Penningmeester Cris Schaap  

  Penningmeester@kerkhofbavel.nl 

         06 23 024 926 
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Rituelen rond Pasen in 

Bavel 
  

Witte Donderdag  

Op Witte Donderdag herdenken christenen 

het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn 

leerlingen; dat wordt in de Bijbel onder meer 

beschreven in Matteüs 26. De naam van deze 

dag hangt samen met een kerkelijk gebruik 

om op deze dag alle kruisbeelden en andere 

beelden in de kerk met 

witte kleden te 

bedekken. 

 

Goede Vrijdag  

De vrijdag voor Pasen. Op deze dag 

herdenken christenen de kruisiging en dood 

van Jezus. Jezus werd volgens de Bijbel 

veroordeeld tot de kruisdood door de 

Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op 

aandrang van het sanhedrin. Deze straf werd 

voltrokken op de heuvel Golgotha nabij de 

stad Jeruzalem.  

15:00 uur: Kruisweg in de 

Bavelse Kerk mmv 

Brigidakoor 

 

Stille Zaterdag  

Stille Zaterdag is de zaterdag die volgt op 

Goede Vrijdag. Het is de dag voor Pasen en 

de laatste dag van de vastentijd en 

lijdensweek die voorbereidt op het christelijke 

paasfeest. De naam Stille Zaterdag verwijst 

naar het feit dat op die dag de klokken niet 

luiden tot aan de paaswake.  

Ook de klokken van onze Bavelse kerk luiden 

niet. Geen klokslagen op de halve en hele 

uren. U hoort het pas als u luistert. 

20:30 uur: Paaswake in de Bavelse Kerk 

mmv Brigidakoor  

 

Eerste Paasdag  

Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof 

dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de 

zondag na zijn 

kruisiging.  

11:00 uur: Woord- en 

Communieviering in de 

Bavelse Kerk mmv 

KBO-koor 

 

Tweede Paasdag  

Ook wel Paasmaandag genoemd. Dit is de 

dag na Paaszondag en is een vrije dag in een 

groot aantal, voornamelijk christelijke landen. 

Nederland, België, Duitsland en Frankrijk 

handhaven allemaal Tweede Paasdag. De dag 

zelf heeft echter geen religieuze betekenis of 

verhaal. 

Website  
Op het kerkhof vind je de geschiedenis van 

het dorp. Zo ook op ons Bavelse Kerkhof. 

Door het Kerkhof te bezoeken en er overheen 

te wandelen proeft u de sfeer. Dit wordt 

versterkt door ons Kerkhof ook digitaal te 

bezoeken. Onze websitebouwer Patrick 

Bogers heeft samen met Hans van der 

Zanden een pracht podium gebouwd.  

 

Niet alleen informatie over de historie van het 

Kerkhof en de vroegere Kerk die hier stond is 

hier te vinden, maar ook van alles over het 

historische groen en informatie over hoe een 

rondleiding aan te vragen. Daarnaast vooral 

alles over de personen die hier begraven 

liggen. Op alfabetische volgorde is hun graf 

terug te vinden, bidprentjes en overige 

informatie zijn toegevoegd en ook relaties 

met andere familieleden die begraven liggen 

zijn digitaal terug te halen. 

 

Bezoek ons dus ook digitaal via 

www.kerkhofbavel.nl  

 

http://www.kerkhofbavel.nl/


Eigendom en Kerkhof 
 

Het Bavelse Kerkhof is sinds 11 juni 1979 in 

gemeentelijk eigendom. Eerst berustte dit 

eigendom bij de gemeente Nieuw-Ginneken; 

na de annexatie van 1997 is dit overgegaan 

naar de gemeente Breda. 

Als Stichting Kerkhof Bavel zijn we, om onze 

plannen te verwezenlijken, afhankelijk van de 

medewerking van de gemeente. 

Belangrijk om te melden dat die contacten 

vanuit onze Stichting Kerkhof Bavel met 

zowel de politiek als ambtenaren zeer warm 

zijn. Men omarmt ons initiatief en onderkent 

het belang van deze mooie plek in ons 

kerkdorp. We zitten in de verkenningsfase 

hoe we de samenwerking verder vorm 

kunnen geven. 

We hopen u in een volgende editie van deze 

nieuwsbrief meer te melden over deze 

ontwikkeling. 

 

Heeft u vragen, wilt u meedenken? Stuur een 

mail naar info@kerkhofbavel.nl 

 

Oproep contactpersonen 
We zijn als stichting druk doende om in kaart 

te brengen of er contactpersonen zijn bij de 

diverse graven. Voor een aantal is dat al 

gelukt, voor een groot aantal ook niet. 

Doel is met hen in contact te treden zodra er 

informatie is over het Kerkhof wat mogelijk 

ook het graf van de nabestaanden raakt.  

 

Wilt u optreden als contactpersoon (namens 

andere nabestaanden) voor een overledene 

die op ons Kerkhof is begraven? Stuur dan 

uw contactgegevens naar 

info@kerkhofbavel.nl. 

 

Colofon 
Nieuwsbrief 1, april 2022 

 
Redactie 

  Jac van Gils  
            Liesbeth van Poeijer-Bosman 

 
Stichting Kerkhof Bavel 

Bestuur: 
  Jac van Gils (vz) 
  Hans van der Zanden (secr.) 
  Cris Schaap (penn.)  
 Erwin Leppens 
 

Vrijwilligers: 

  Patrick Bogers 
  Henk van Gestel 

  Carlin Gommers 
  Ben Hulshof 
  Toine Jansen 
  Gerard Oomen 
  Liesbeth van Poeijer-Bosman 

 
Bezoek onze Website 

www.kerkhofbavel.nl 
en vind ons op Facebook 
https://www.facebook.com/Kerkhof-
Bavel-104410621933074/  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contact 

Neem contact met ons op via 

 info@kerkhofbavel.nl 

of  

 voorzitter@kerkhofbavel.nl 

 penningmeester@kerkhofbavel.nl 
 

mailto:info@kerkhofbavel.nl
mailto:info@kerkhofbavel.nl
http://www.kerkhofbavel.nl/
https://www.facebook.com/Kerkhof-Bavel-104410621933074/
https://www.facebook.com/Kerkhof-Bavel-104410621933074/
mailto:info@kerkhofbavel.nl
mailto:voorzitter@kerkhofbavel.nl
mailto:penningmeester@kerkhofbavel.nl

