
 
 

Op het kerkhof vind je de geschiedenis van het dorp. 

Nieuwsbrief 5       december 2022 

 

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van de Stichting Kerkhof Bavel. We sluiten 

hiermee een jaar af dat met recht succesvol genoemd mag worden.  

De hoofdpoort is gerepareerd en weer bruikbaar én dankzij de vrijwilligers 

elke dag geopend. En nu is het monumentale hekwerk ook als 

rijksmonument zichtbaar door het geplaatste schildje.  

We gaven acte de présence op Bavel Anno en tijdens de Open Monumentendagen. Met Allerzielen 

brandden de lichtjes en mochten we niet alleen volwassenen maar ook een aantal kinderen 

begroeten. Hoe sfeervol was deze avond! In het blad Terebinth staat een artikel over het kerkhof. 

En we doen opnieuw mee met de Kerststallenroute van Bavel. 

Plannen voor komend kalenderjaar zijn er volop, te beginnen met het schilderen van het 

monumentale hekwerk. Een flinke klus!  

We bedanken al onze sponsoren en een ieder die het kerkhof een warm hart toedraagt. 

Het nieuwe jaar 2023 belooft voor ons ook een mooi jaar te worden. We houden u graag op de 

hoogte. 

Kerststallenroute en Kerkhof 
Dit jaar vind in Bavel voor de derde keer de 

Kerststallenroute plaats. In de tuinen op meer dan 200 

adressen staat een kerststal die vanaf het vallen van de 

avond uitgelicht worden. Bezoekers trekken wandelend 

langs om al het creatiefs te bewonderen en met elkaar 

in gesprek te gaan. 

Ons Kerkhof doet voor de tweede maal mee. Onder de 

overkapping van de kapel is een sober kersttafereel 

opgesteld: Jozef, Maria en kindeke Jezus  

De hoofdpoort van ons kerkhof  is in de periode van de Kerststallenroute (17 dec. t/m 2 jan.) vanaf 

09:00 uur open tot in ieder geval 21:00 uur. Om onze kerstcreatie te bezichtigen, maar ook voor 

het vinden van een moment van rust. 

Plattegronden van de Kerststallenroute zijn dagelijks vanaf 12 uur te verkrijgen in Dorpshuis ‘t 

Klooster aan het Jack van Gilsplein 1. Alle informatie over de Kerststallenroute en de 

andere kerstactiviteiten in Bavel is terug te lezen op www.kerstinbavel.nl. 

 

Als Stichting Kerkhof Bavel wensen we u Fijne Kerstdagen en een geweldig 2023 

 

http://www.kerstinbavel.nl/


Feestelijke opening van de hoofdpoort, dinsdag 1 november 2022 
Na een kort maar gezellig samenkomen 

in Dorpshuis ‘t Klooster begaf het 

gezelschap zich naar het kerkhof. De 

poort die vakkundig is gerepareerd en 

gericht door smid Nico van Gestel uit 

Molenschot is door middel van een slot 

ook weer afsluitbaar. Aan onze 

wethouder Marike de Nobel de eer om 

de poort voor het eerst met de sleutel 

te openen.  
 
 

Dankzij onze geweldige vrijwilligers is 

deze poort nu dagelijks geopend, en 

dus het Kerkhof via de hoofdingang bereikbaar, van 9.00 uur tot zonsondergang. 

www.kerkhofbavel.nl 

 

Lichtjes op Allerzielen 
 
Allerzielen – Hoe dierbaren in ons doorleven 

Op woensdag 2 november (Allerzielen) steken we 

weer overal kaarsjes aan op het Kerkhof, waardoor 

een zee van lichtjes ontstaat. Erwin Leppens vertelt: 

 

Het is niet bij 

toeval dat ik hier 

vanavond ben. 

Net als vele 

anderen kom ik licht brengen op het kerkhof. Bij de ingang bied 

ik bezoekers een kaars aan. Ze vinden het mooi dat er aandacht 

is voor deze mooie traditie. Ze nemen het licht in ontvangst en 

brengen het naar iemand die het in hun ogen verdient om bij stil 

te staan.  

Dit jaar zijn er ook veel foto’s gemaakt. Zowel de fotografen die 

we gevraagd hadden te komen, als de bezoekers hebben de 

sfeer mooi weten te pakken. 

De resultaten daarvan zijn adembenemend en ik ben ze dan ook 

meer dan dankbaar. Daarnaast wil ik mijn oude vriend Mike Beekers enorm bedanken. De meesten 

zullen hem kennen van de Bredase Kaarsenfabriek. Zonder hem zouden we niet in staat zijn 

geweest om zoveel licht te kunnen brengen op het kerkhof. Hij heeft ons enorm geholpen door 

kaarsen en lampjes beschikbaar te stellen.  

http://www.kerkhofbavel.nl/


 

We hopen elk jaar op meer bezoekers die deze traditie in ere willen houden. Hopelijk ben jij er 

volgend jaar ook bij als we weer licht brengen op het kerkhof van Bavel. We willen je dan vragen 

om zelf ook een windlicht mee te nemen. Uiteraard mag je elke dag dat je wilt een kaarsje 

aansteken voor iemand die je mist. Graag zelfs!  

Met warme groet, Erwin Leppens 

Het gehele verslag en meer foto’s zijn te vinden op www.kerkhofbavel.nl onder Activiteiten 

 

Rondleiding 
Is het huisje nu een kapelletje of 

een baarhuis? 

Op deze en vele andere vragen krijg jij  

antwoord tijdens onze rondleiding over  

het oude kerkhof van Bavel.  

 

Voor meer informatie ga naar onze website of 

mail naar info@kerkhofbavel.nl 

 

Terebinth 2022-4 verschenen 
 

Ons kerkhof mag zich verheugen in de belangstelling 

van Terebinth, een onafhankelijke stichting die zich 

inzet voor funerair erfgoed met veel aandacht voor het 

behoud van waardevolle begraafplaatsen.  In het 

decembernummer van het blad van Terebinth komt 

Bavel aan bod:  

Ook in Bavel komen de 

dorpsbewoners op voor het 

voortbestaan van hun 

vertrouwde, oude kerkhof. 

In de rubriek Onze 

begraafplaats beschrijven 

ze hoe zij het aanpakken. 

Rijksmonumentschildje 

 

Dit spreekt voor zich. Heeft u de QR-

code al kunnen scannen? 

 

Nog gezocht: 94 
bidprentjes  
Het digitaal archief van de op ons 

Kerkhof begravenen wordt steeds 

completer. Bij elk graf wordt de 

geboortedatum, datum van 

overlijden, foto van het graf en het 

bidprentje geplaatst. Helaas missen 

we nog steeds 94 bidprentjes. Zie 

ingevoegde link: 

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkh

of/gezocht.html  

Heeft u een ontbrekend bidprentje of 

weet u bij wie we ervoor aan kunnen 

kloppen?  

Neem contact op met onze secretaris 

Hans via info@kerkhofbavel.nl 

http://www.kerkhofbavel.nl/
mailto:info@kerkhofbavel.nl
http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/gezocht.html
http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/gezocht.html
mailto:info@kerkhofbavel.nl


Verhaal vrijwilliger 
Elke nieuwsbrief vanaf nu willen wij u laten 

kennismaken met één van onze vrijwilligers. Het spits 

wordt afgebeten door Cris Schaap. 

Wat maakt dat jij je inzet voor het kerkhof in Bavel?  

Deze vraag krijg ik wel eens. Immers, ik ben al meer 

dan 30 jaar Bavel uit. Nou, dat zit zo.  

Ik ben in Bavel opgegroeid, en heb daar tot mijn 23e 

gewoond. Mijn ouders zorgden vroeger voor de graven 

van overleden familieleden: mijn oma en opa, en ooms 

en tantes. In het voorjaar werd er zomergoed op de 

graven geplant, zodat ze er het hele seizoen mooi uit 

zagen. Als het herfst werd, dan werd het uitgebloeide 

zomergoed verwijderd en werden er wat vaste plantjes 

geplant. De graven waren dan winterklaar, en alles lag 

er voor Allerzielen weer netjes bij.  

Als kleine jongen ben ik vaak mee geweest naar het 

kerkhof. Mijn ouders spraken dan over de overleden 

familieleden, en over een belangrijk verschil tussen de 

nieuwe begraafplaats ‘De Lichtenberg’ en het oude 

kerkhof in Bavel. In Bavel, zo werd gezegd, mochten de 

mensen voor altijd blijven liggen. Letterlijk hun laatste 

rustplaats.  

Toen ik in mei 2021 een stukje las op de 

Facebookpagina ‘Je bent een Baviaon als…’ (nu ‘Bavel 

toen en nu’), waarin een artikel uit BN DeStem werd 

gedeeld, viel ik bijna van mijn stoel. Het artikel was 

getiteld “Monument mag niet verdwijnen”, en dat 

monument was het kerkhof. De staat van onderhoud, 

vervallen monumenten, en in het slechtst denkbare 

scenario na 2031 ruiming… dat maakte iets in mij 

wakker. Dit mag niet gebeuren!  

Ik heb mij gemeld bij de initiatiefnemers van het eerste 

uur, en aangegeven dat ik graag mijn energie wil 

steken in behoud van het kerkhof. Sindsdien zijn we 

wekelijks bezig met dit doel. De reacties vanuit Bavel 

zijn hartverwarmend en onze groep vrijwilligers groeit 

gestaag.  

Heeft u ook een gevoel bij het oude kerkhof, en wilt u 

ons helpen? Neem contact op met ons, bijvoorbeeld via 

mail: info@kerkhofbavel.nl. We 

kunnen alle hulp gebruiken!  

Cris geeft het stokje door aan Toine 

Jansen. 

 

Hoe zit dat toch met 
het luiden van de 
klokken? 
 

Niet het luiden voor een 

eucharistieviering, of het aangeven 

van de tijd, maar dat aparte luiden 

om 12 uur en om 18 uur: het 

Angelus. Een 'ritmisch' klokkenspel 

dat het eeuwenoude Angelusgebed 

begeleidt, oftewel het gebed ‘Engel 

des Heren’. Een gebruik dat je 

tegenkomt bij alle katholieke kerken 

in Europa. Vroeger stopte men dan 

even met het werk en bad in stilte. 

Het gaat zo: 

na het slaan van het hele uur (om 12 

uur en om 18 uur) volgt:  

3x ‘slaan’, pauze,  

3x ‘slaan’, pauze,  

3x ‘slaan’, pauze 

en dan luidt het een volle 

minuut ter afsluiting. 

Het slaan gebeurt op de grote Maria 

klok. Het luiden gebeurt op de oude 

Brigidaklok (zie foto). 

Hoe het ook weer klinkt?  

 
filmpje 

 

Er is nog meer te vertellen. Zie de 

volgende nieuwsbrief…. 
  

mailto:info@kerkhofbavel.nl
https://youtu.be/TPDS9rZWAKE


Contactpersonen 
Als Stichting willen we in contact komen met 

nabestaanden van de op ons Kerkhof begraven 

personen. Aan veel graven hebben we inmiddels een 

contactpersoon kunnen koppelen. Op dit moment 

ontbreken nog contactpersonen van 406 graven. Zie 

hiervoor bijgevoegde link  

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/contactloos.html  

Wilt u als contactpersoon optreden voor één of 

meerdere graven? Stuur dan een mail met uw 

info@kerkhofbavel.nl met daarbij een toelichting wat 

uw relatie is met de overledene(n)  

www.kerkhofbavel.nl 

 

 
In de volgende nieuwsbrief: 

• update over bidprentjes en contactpersonen 

• mogelijke nieuwtjes 

• een interview met één van de vrijwilligers 

• verder over het luiden van de klokken 

• een nieuwe rubriek waarin we graag verhalen 

van u willen plaatsen. Wilt u iets delen over uw 

relatie met het kerkhof? Een 

wetenswaardigheidje? 

Stuur dan een berichtje naar 

info@kerkhofbavel.nl dan nemen wij contact 

met u op.  

 
 

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/contactloos.html
mailto:info@kerkhofbavel.nl
http://www.kerkhofbavel.nl/
mailto:info@kerkhofbavel.nl

