
 
 

Op het kerkhof vind je de geschiedenis van het dorp. 

Nieuwsbrief 4       oktober 2022 

 

Voor u ligt alweer de vierde (en tot nu toe langste) nieuwsbrief van de 

Stichting Kerkhof Bavel. We hebben zeker iets te melden!  

Bijvoorbeeld over de feestelijke ingebruikname van de hoofdpoort, hoe de 

regen een graf leesbaar maakte, over de belangstelling van Terebinth voor 

ons kerkhof, de lichtjes met Allerzielen en een bericht van onze 

penningmeester over de ANBI-status. Het interview met een vrijwilliger en 

het verhaal over de klokken houdt u nog van ons tegoed.  

 
Feestelijke opening van de hoofdpoort, dinsdag 1 
november 2022 
Enkele weken geleden berichtten wij u over het verwijderen van de hoofdpoort 

voor reparatie. Intussen is de herstelde poort teruggeplaatst door smid Nico van 

Gestel uit Molenschot.  

De poort is vakkundig gerepareerd: ze is opnieuw gericht, sluit weer netjes, en is door middel van 

een slot ook weer afsluitbaar. Daarnaast zijn enkele afgebroken pijlpunten weer aangebracht. Deze 

fraaie opknapbeurt is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Breda.  

Tijd dus voor een feestje! Op dinsdag 1 november komt wethouder Marike de Nobel om 16.30 uur 

de poort officieel openen. U wordt van harte uitgenodigd hierbij te zijn. 

Vanaf dat moment is de poort dagelijks geopend, en dus het Kerkhof via de hoofdingang 

bereikbaar, van 9.00 uur tot zonsondergang. 

www.kerkhofbavel.nl 

 

Lichtjes op Allerzielen 
Op woensdag 2 november (Allerzielen) steken we weer overal kaarsjes aan op 

het Kerkhof, waardoor een zee van lichtjes ontstaat. Niet alleen denken we dan 

aan de mensen die we gekend hebben en heel erg missen, maar ook aan de 

andere overleden inwoners van Bavel. 

U en vooral ook de kinderen worden uitgenodigd om ons hierbij vanaf 18.00 uur te helpen. Laten 

we er een echte zee van licht maken! 

www.kerkhofbavel.nl 

  

 

https://www.facebook.com/gem.Breda?__cft__%5b0%5d=AZUB-T0wZwxlPDZVE-m7jnsJveXU_TNRILZIC6cYavK4ou-roIfXL9K1byWqIdbDWCbmVewd0Z2rEDt6VhquMGmCDIOgNRLRa16nEoRFPjLjny_P3QjNJer3GeCkOi___s6BDquGsmyYWJKxE1oZ_3h1O0KBNJrEz1ffWLtK6D6uL20vJMaXfqD_FAVGMPLUGLg&__tn__=-%5dK-R
http://www.kerkhofbavel.nl/
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Wie wil?  
We zoeken nog 

vrijwilligers om 

dagelijks de 

herstelde 

hoofdpoort te openen (09:00 uur) en te sluiten 

(zonsondergang). Via de KBO hebben zich al enkele 

personen gemeld (dank daarvoor). De club zoekt nog 

versterking. Toine Jansen stuurt het vanuit onze 

stichting Kerkhof Bavel aan.  

Belangstelling om mee te draaien? Stuur een mailtje 

naar info@kerkhofbavel.nl of neem rechtstreeks contact 

op met Toine via 06-53542607 

 

Open Monumentendagen  

Begin september hebben wij weer 

een groot aantal enthousiaste 

belangstellenden mogen begroeten 

op het kerkhof. Het was niet zo druk 

als vorig jaar toen wij voor het eerst 

meededen, maar het leverde wel 

heel mooie ontmoetingen op. 

www.kerkhofbavel.nl 

 

Terebinth 
Ons kerkhof mag zich verheugen in de belangstelling van 

Terebinth, een onafhankelijke stichting die zich inzet voor 

funerair erfgoed in Nederland, waarbij het behoud van en 

aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en 

grafmonumenten voorop staat. 

Intussen heeft men ook een bezoek 

gebracht aan het kerkhof. Een 

uitgebreid artikel zal in één van de 

komende uitgaven van het blad van 

Terebinth verschijnen. We houden u 

graag op de hoogte! 

www.kerkhofbavel.nl 

 

Nog gezocht: 94 
bidprentjes  
Het digitaal archief van de 

op ons Kerkhof 

begravenen wordt steeds 

completer. Bij elk graf wordt de 

geboortedatum, datum van 

overlijden, foto van het graf en het 

bidprentje geplaatst. Helaas missen 

we nog 97 bidprentjes. Zie 

ingevoegde link: 

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkh

of/gezocht.html  

Heeft u een ontbrekend bidprentje of 

weet u bij wie we ervoor aan kunnen 

kloppen?  

Neem contact op met onze secretaris 

Hans via info@kerkhofbavel.nl 

Hoe de regen een 
grafinscriptie weer 
zichtbaar maakte 
Regen is goed voor de plantjes en de 

bomen, maar klaarblijkelijk ook voor 

het weer leesbaar maken van door 

de tijd versleten teksten op 

grafzerken. Dit beschrijft Hans van 

der Zanden in de meest recente 

uitgave van de Brieven van Paulus, 

het kwartaalblad van de 

heemkundekring ‘Paulus van 

Daesdonck’.  

Zo bleek in het graf van dr. Jan 

Willem de Bruijn niet alleen hijzelf te 

liggen, maar ook zijn echtgenote 

(meisjesnaam van Rees). De 

inscriptie werd door de regen 

zichtbaar. Het graf dat abusievelijk 

aan haar was toegeschreven blijkt 

zijn zwager, dhr. A.H. van Rees, te 

bevatten, een zeer vermogend man 

mailto:info@kerkhofbavel.nl
http://www.kerkhofbavel.nl/
http://www.kerkhofbavel.nl/
http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/gezocht.html
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die een grote som geld aan de kinderen de Bruijn 

naliet. Misschien leuk om het zelf eens (bij voorkeur 

dus bij regen) te gaan bekijken. 

Zie voor het volledige artikel de Brieven van Paulus, nr. 

235. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Contactpersonen 
Als Stichting willen we in contact komen met 

nabestaanden van de op ons Kerkhof begraven 

personen. Aan veel graven hebben we inmiddels een 

contactpersoon kunnen koppelen. Op dit moment 

ontbreken nog contactpersonen van 406 graven. Zie 

hiervoor bijgevoegde link  

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/contactloos.html  

Wilt u als contactpersoon optreden voor één of 

meerdere graven? Stuur dan een mail met uw 

info@kerkhofbavel.nl met daarbij een toelichting wat 

uw relatie is met de overledene(n)  

www.kerkhofbavel.nl 

Rabo ClubSupport 
 

Heel blij zijn we dat u zo 

massaal gestemd heeft op 

onze stichting. Hierdoor 

mogen wij een bedrag van 

€414 ontvangen voor het plaatsen van een informatie- 

en publicatiebord met daarop een plattegrond met 

grafnummers, zodat overledenen makkelijker te vinden 

zijn. 

Belastingvoordeel voor u 
als donateur van Stichting 
Kerkhof Bavel 
 

Als u donateur wordt of bent van 

Stichting Kerkhof Bavel, dan helpt u 

de stichting om invulling te geven 

aan het doel: fysiek en digitaal 

behoud van het oude kerkhof in het 

centrum van Bavel. Dank u wel 

daarvoor. Maar wist u dat u zelf, als 

donateur, hier ook een 

belastingvoordeel over kunt 

genieten? Als uw gift gaat naar een 

ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling), dan is deze aftrekbaar in 

uw aangifte inkomstenbelasting. Uw 

gift mag niet contant zijn.  

 

Stichting Kerkhof Bavel is opgericht 

op 6 oktober 2021 en heeft in de 

periode daarna de status van 

culturele ANBI aangevraagd en 

gekregen. Een culturele ANBI houdt 

zich bezig met kunst en cultuur, of, 

zoals in het geval van Stichting 

Kerkhof Bavel, met cultureel 

erfgoed. U kunt via deze link de 

status van de stichting als ANBI 

controleren: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/

wcm/connect/nl/aftrek-en-

kortingen/content/anbi-status-

controleren  

 

De belastingdienst maakt 

onderscheid tussen periodieke en 

gewone giften. Bij schenking aan een 

ANBI zijn beide soorten aftrekbaar. 

Wilt u uw gift als aftrekpost 

opvoeren, dan gelden voor beide 

soorten wel andere voorwaarden. 

http://paulusvandaesdonck.nl/kerkhof/contactloos.html
mailto:info@kerkhofbavel.nl
http://www.kerkhofbavel.nl/
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Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone 

giften niet. Want voor gewone giften gelden een 

drempel en een maximum.  

Bij een periodieke schenking aan een ANBI geeft u 

jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling, voor 

een periode van 5 jaar of langer. De schenking is 

vastgelegd in een overeenkomst, waarbij ook 

aangegeven wordt of, en welke, einddatum er is. 

Voorwaarde is dat u niets krijgt in ruil voor uw 

periodieke gift. Uw gift kan een geldbedrag zijn, of een 

gift in natura.  

 

Een gewone gift aan een ANBI is een vrijwillige gift die 

u maar 1 keer doet, of een gift die u wel jaarlijks doet, 

maar die niet in een overeenkomst is vastgelegd. U 

krijgt niets in ruil voor uw gift. U kunt aantonen dat u 

de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 

afschrijvingen van uw rekening. Voor gewone giften 

geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u 

aftrekken, tot het maximumbedrag. Het drempelbedrag 

en het maximumbedrag hangen af van uw persoonlijke 

situatie. 

  

Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het 

berekenen van de aftrek met 25% verhogen, tot een 

maximum van € 1.250,=. De extra aftrek geldt voor 

periodieke giften én voor gewone giften. Bij gewone 

giften houdt u wel rekening met de drempel en het 

maximum.  

Bron: www.belastingdienst.nl maart 2022.  

 

Wilt u meer informatie over belastingvoordeel bij 

schenkingen? Kijk op de website van de 

belastingdienst, of neem contact op met onze 

penningmeester via  

penningmeester@kerkhofbavel.nl 
 

 
 
 
 
 

In de volgende nieuwsbrief: 
• update over bidprentjes en 

contactpersonen 

• mogelijke nieuwtjes 

• een interview met één van 

de vrijwilligers 

• hoe zit dat ook weer met die 

klokken die we horen luiden 

• een nieuwe rubriek waarin 

we graag verhalen van u 

willen plaatsen. Wilt u iets 

delen over uw relatie met het 

kerkhof? Een 

wetenswaardigheidje? 

Stuur dan een berichtje naar 

info@kerkhofbavel.nl dan 

nemen wij contact met u op.  
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